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Na een halfjaar werd ze getipt door Erwin Audenaerde
om eens naar Marco van Gorp te gaan: een bijzonder
vakman die moeilijk in een woord te vangen is. Erwin
is een bekende in letselschadeland met als specialisme;
niet aangeboren hersenletsel. Als docent is Erwin
een autoriteit en als behandelaar een inlevende
arbeidsdeskundige.

Omdat de behandelingen van Sandra nog niet het
gewenste effect hadden, adviseerde Erwin om eens
naar Gezond Management te gaan, hij had zelf goede
ervaringen met Marco. Marco is iemand die weinig
praat en vooral het lichaam laat spreken.

Hoe beschrijf jij de behandeling van Marco?

‘Ik vond het fijn dat Marco een brede achtergrond had en
veel specialismen combineert, thuis noemde ik hem de
tovenaar, lacht Sandra nu.

Aanraking

Op de website staat een vraag met een antwoord.

Mag ik u even aanraken? U denkt waarschijnlijk: ‘wat wil
je van me?' Als vreemden elkaar aanraken ontstaat vaak
een verkramping. Spieren verstijven en voelen komt
onder druk te staan. Wij zijn het aanraken verleerd. Als
we aanraken, dan is daar een belang mee gemoeid.
Het aanraken zonder iets van een ander te verlangen
geeft ruimte om te kunnen voelen. Daar begint de
beweging.

Aanraken is een eufemisme voor wat Marco in de
behandelkamer doet. Met kennis uit de haptomonie,
fysiotherapie, osteopathie en chiropractie kent
aanraken vele gedaantes: hij legt een hand op je kuit,
wrijft in je nek, trekt hard aan je arm, duwt in je lies.
Soms voel je niets, even later schiet de pijn door je
lichaam en daarna voel je diepe ontspanning, het is een
reis door je eigen lichaam met alle sensaties die je maar
voor kunt stellen.

In het atelier - een voormalig kraakpand - zegt Sandra:
‘We hadden één afspraak, ik wilde niet gekraakt worden.
Verder geeft Sandra zich over aan de behandeling en
dat is niet altijd makkelijk.

‘Marco zegt weinig tijdens de behandeling, dat maakte
me soms onzeker, maar ik begreep dat het een functie
had’

Loslaten, overgave, de controle uit handen geven. Het
brein wil liever praten, duiding, antwoorden en uitleg
over de behandeling. Na de eerdere gesprekken met
de psycholoog is het hier de beurt aan het lichaam.
De controle die Sandra heeft over haar gedetailleerde
tekeningen, haar dagindeling en haar werkplek,
moet ze proberen los te laten en ze probeert op de
behandeltafel haar lichaam te laten spreken.Door
liefdevolle aandacht, een luisterend oor en aanraking
tot de kern, knapt haar lichaam op. Meer energie,



In mei 2017 staat Sandra Kruisbrink met
haar fiets te wachten. Eén voet op de
gronden één voetop de trapper, wachten
tot er ruimte is om over te steken. Links
van haar de Amstel, voor haar theater
Carré en in haar rug het Amstel Hotel.
Een mooi stukje Amsterdam. Dan wordt
ze hard van achteren geraakt en nog
geen tien minuten later ligt ze in een
ziekenauto. Een vrouw in een auto
met een baby op de bijrijdersstoel had
Sandra helemaal niet gezien en vol van
achteren geraakt. Een hersenschudding,
hersenschade, een whiplash: er volgde
een zware periode.

Zes jaar later leidt Sandra, Marco van Gorp rond in
haar atelier. Op de muur een kaartje met de tekst:
There is nothing wrong with having a tree as a friend.
Hartje Amsterdam wijst ze in haar lichte, ruime atelier
schilderijen aan.

‘Ik ben nu bezig met afstervende dennen,’ aan de muur
hangen vier tekeningen met dennen. Gedetailleerd;
er zit uren werk in en concentratie. Marco is degene
die Sandra heeft begeleid en behandeld in deze
letselschade zaak, hij kijkt zijn (pret)ogen uit.

Sandra is niet iemand die zomaar bomen tekent, ze
ademt vakmanschap en kunstenaarschap. Ze is haar
kunst en ze is dagelijks uren in haar atelier in de weer.
Foto's bewerken die als uitgangspunt fungeren voor
haar werk, schetsen, lijnen toevoegen, werk inlijsten,
keuzes maken welke werken in een boek opgenomen
worden. Meer dan 150 potloden gerangschikt in
bekers en lege vellen papier. Zoveel mooi werk van
haar hand, het is niet moeilijk voor te stellen hoe
erg het is geweest voor de kunstenares om niet te
kunnen werken,

De periode na het ongeluk was een periode van
verdriet, woede, frustratie, ergernis, geduld, wachten
en twijfel. Wekenlang kwam Sandra haar huis
nauwelijks uit. De hoofdpijn beheerste alles, geluid
kon ze niet verdragen, licht was moeilijk, contact met
andere menseneenuitputtingsslag.Doodmoeenmet
piin bleef ze thuis. De eerste dagen na haar ongeluk
kwam de ernst nog niet zo binnen, een nieuwe fiets,
dat houdthaarbezig. Na een paarweken was erechter
weinig verbetering en haar behandelaar raadde aan
om mensendieck te doen en een psycholoog te
bezoeken. Bekwame behandelaars waar Sandra veel
profijt van had, toch bleef de hoofdpijn te heftig om
normaal te functioneren. Ze wilde terug naar haar
atelier, aan het werk. Wanhopig bleef ze opzoek naar
oplossingen. Een leven zonder invulling met kunst
was ondenkbaar.




minder hoofdpijn. De behandeling van Marco brengt
haar terug aan de tekentafel. En verder.

Inmiddels is Sandra volledig hersteld. Het gehele
herstelproces heeft haar veel meer gebracht dan alleen
het oplossen van fysieke klachten. Sandra voelt zich
bevrijd en meer mens dan ooit.

Vorig jaar is Sandra naar lsland geweest. Voor
inspiratie. En om te tekenen. Het landschap prikkelde
haar zintuigen en er vloeit nieuw werk uit haar potlood.
Naast de vier tekeningen van afstervende dennen
hangt een werk uit lJsland. lJs, water, geisers.

Al tekenend kom ik meer in de buurt van de werkelijkheid
dan met fotos,’ verklaart Sandra voor een deel haar
drijfveer om te tekenen. Wandelen in de natuur is
daarvoor belangrijk. Kijken, voelen, onderdeel zijn van
het landschap.

‘In stilte alleen op een berg voel ik me gelukkig,’ vervolgt
ze, om zich af te vragen: ‘wat is er mis met me?’

Verstilling en eenvoud is sinds het ongeluk van steeds
grotere waarde geworden. Toch zijn ook gesprekken en
volle ruimtes niet langer plekken om te vermijden.

‘We moeten zeker afronden? vraagt Marco aan het eind
van de ont-moeting. Je moet nog naar Rotterdam, in de
spits kan het tegenvallen.

Ja, mijn neef geeft een feest en heeft een restaurant
afgehuurd. Het is niet zo erg om de eerste gang over te
slaan, maar het wijnarrangement wil ik niet missen,

een tevreden lach.

Client en behandelaar nemen afscheid. Cliént en
behandelaar dekt de lading niet; eigenlijk zijn het
zielsverwanten, twee tovenaars. Eén tovenaar met een
potlood en een voorliefde voor bomen, stilte, tekenen
en kunst. En een tovenaar met twee magische handen
met een voorliefde voor menselijke interactie en de
kunst van het aanraken.
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